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Hierbij volgt een inspirerend verhaal dat opnieuw de essentie van het werk van L’chaim to life weergeeft. 

 

2 Dagen geleden belde mijn vriendin Orit uit Zfat en vertelde me over een Holocaust overlevende over de 80 jaar, 
genaamd Yacob ( vanwege privacy redenen gebruiken we een schuilnaam), die in vreselijke omstandigheden leeft. 
Ze vertelde me over Jozef die probeerde om hulp te krijgen voor Yacob. Hij werd erg gefrustreerd omdat er geen 
organisatie in Zfat , die voor hun eigen mensen behoren te zorgen,  hem wilde helpen. 

Jozef stuurde ons de foto’s van de conditie van het huis van Yacob zoals u onderstaand kunt zien en ik was 
geschokt. Op dat moment besloot ik Yacob en Jozef meteen te gaan helpen. Ik belde Jozef en hoorde van hem wat 
er precies nodig was om Jacob te voorzien van de meest noodzakelijke voorzieningen en levensbehoeften. 

Ik begreep dat hij aan bijna alles behoefte had: nieuw bed, dekens, handdoeken, nieuwe kleren, schoenen, een 
bank, etc. Er zijn ook de nodige reparaties die gedaan moeten worden in zijn hele appartement, inclusief een nieuw 
aanrecht en badkamer en het hele appartement moet geverfd worden. En het meest belangrijke mijn vrienden, 
heeft hij behoefte aan hart tot hart contact! Dat gebeurde allemaal gisteren.  

’s Morgens sprak ik met Jozef en toen kwam Shir in beeld; zij verzocht om hulp via haar sociale media en een paar 
uren later kwamen reacties van Israëliërs binnen: de een gaf een nieuwe bank, anderen een nieuw bed, iemand 
kocht voor Yacob nieuwe schoenen, van anderen goede kleding en veel meer persoonlijke spullen. 

Komende zondag zal zijn huis worden geverfd door Jozef en enkele vrijwilligers die Shir bijeen heeft gebracht. Na 
deze eerste schoonmaak en verfbeurt, zal er ander werk in huis worden gedaan: loodgieterswerk en andere 
noodzakelijke reparaties die Yacobs leven respectvol maken zoals het hoort te zijn. 

Ik ben zo trots op Jozef met zijn grote hart. Ik ben zo trots op Shir die de hele operatie leidde. En ik ben zo trots op 
al de goede mensen in Israël die meteen reageerden. Maar vooral vrienden, ben ik zo blij vanwege de grote 
eenheid tussen de mensen die hierbij betrokken zijn. Jozef, Orit, haar kinderen, Shir, Shuki en ook ik een klein 
beetje. Dat is Israël waarvan ik zo veel hou. 

Nu, kijk naar de foto’s en maak uw hart zo open mogelijk en stuur ons alstublieft geld om Jacob te zegenen. 
Volgende week sturen we foto’s als het schilderwerk is gedaan en kunt u de nieuwe spullen zien die geschonken 
zijn en die we konden kopen van alle donaties. 

Wilt u alstublieft reageren zo snel als voor u mogelijk is. Heb veel dank, veel zegen en speciaal aan onze hemelse 
Vader Die ons de eer gaf om te doen wat we doen. 

De Uwe,  Daniel 

Email:  danielxrw@gmail.com 

Telefoon in Nederland : 06 83789051 

Website: www.lechaimtolife.nl 

Voor donaties: rek.nr.: NL46RABO 0143461257 te Meppel 

 

 

http://www.lechaimtolife.nl/
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