
 

 

                                                                                                                                                      

Shalom beste vrienden. 

 

Dank aan  G'd,  Purim ligt achter ons. Dat was een tijd vol mooie activiteiten met al onze winnaars. Ik was opnieuw onder de 

indruk van de liefde en de vreugde die deze jonge jongens en meisjes onze winnaars brengen. Voordat we verder gaan met de 

mooie verhalen van Purim wil ik een paar woorden noemen die ons aan het denken kunnen zetten en de prachtige handen van 

G'd kunnen laten zien. Zoals jullie allemaal weten zijn er tegenwoordig veel demonstraties tegen de regering. En veel starters 

stonden op het punt hun investeringsgeld van Israël naar Amerika over te hevelen. Als een daad van revolutie. En kijk wat er 

gebeurde. Dit weekend stortte de Bank van de Silicon Valley in. Dat was een geweldig hysterisch moment voor de wat we 

'idealistische' startende bedrijven noemen. Deze zelfde mensen waren er snel bij om het geld terug te sturen naar Israël van wat 

er nog over was. 

Nu, mijn vrienden, neem even de tijd, sluit je ogen en probeer het grote wonder te zien, de grote daad van HaShem om ons 

allemaal te laten zien wat er gebeurt als we het goud en zilver aanbidden. Net als het verhaal in het Bijbelgedeelte van de week. 

Mozes ging 40 dagen naar de berg en de mensen hadden geen geduld om te wachten op het echte geschenk van de Woorden 

van HaShem en in plaats daarvan probeerden ze de echte Hemelse Vader te vervangen door een gouden kalf. We kennen het 

einde van het verhaal en dat was niet prettig. 

En nu mijn vrienden probeer  te begrijpen dat dezelfde mensen die nu gaan demonstreren, net zijn als een groot aantal schapen  

die niet zelf nadenken, en die ook als gekken achter het vaccin aan renden terwijl de media ze gemakkelijk hebben 

gehersenspoeld en vrijwel dezelfde mensen rennen als gekken van de ene demonstratie naar de andere. Vasthouden aan een 

valse identiteit. 

Zoals ik al eerder zei, er is geen plek om naar toe te rennen en geen plek waar we kunnen ontsnappen. G'd schudt de wereld en 

Hij laat de mensen die aan Hem denken, de grote illusie en de leugens zien die onze goddeloze leiders ons gedurende vele eeuwen 

hebben laten zien. Ik stel voor dat iedereen die een hart heeft dat nog steeds klopt en iedereen die verlangt naar het grote licht 

van HaShem, zal opstaan. Stralend in ons hart om wakker te worden, niet bang te zijn, ongeacht het lawaai dat uit de media 

komt, een moment van stilte voor jezelf aannemen, het simpele leven is goed. En het meest wat je moet weten is dit: de G'd van 

Israël, de enige echte, heeft geen tweede. Hij is de Ene en Enige en niemand behalve Hij. En alles wat we zien wat er gebeurt, ligt 

in Zijn handen. 

Nog een paar woorden over onze activiteiten. Dankzij de vriendelijke donaties van onze speciale vrienden uit Nederland, 

Noorwegen en enkele andere landen, konden we hele mooie 'mishloach manot' – (Poerim cadeautjes) geven. We kunnen hulp 

bieden voor elektriciteitsrekeningen aan enkele van onze behoeftige winnaars. Maar bovenal hebben we ze de vreugde kunnen 

meegeven van de grote eenheid van hart tot hart van onze jongeren. Dit is het moment om lieve Shir te bedanken. Haar verslag 

komt later, want ze is op vakantie. Veel dank aan Tanya in Katzrin aan Shuky en Timek en heel, heel speciaal dank aan heel 

bijzondere donateurs uit Noord- en Zuid-Holland. Aan lieve Margo voor haar goede werk en aan onze zeer goede vrienden in 

Noorwegen die ons project al meer dan 18 jaar volgen. En bovenal aan de Ene en Enige die dit allemaal mogelijk maakt, Adonai 

Elokei Israel. De Koning van het universum voor Zijn zegen om ons loyaal en eenvoudig en nederig te houden voor de visie die 

Hij ons gaf. Met dank aan Hasjem. Hallelujah. 

Daniël Braun 

We hebben het (half) jaar afgesloten met de studenten van de school in Opper Galilea, in Kibboets Amir.  Zestien studenten 

namen deel aan het L'chaim-to-life-programma en bezochten de Shoa-winnaars in kibboets Kfar Blum en in kibboets Neot-

Mordechai. Voor al deze studenten is dit programma een geweldige ervaring voor hun leven. De meeste studenten kozen dit 

project met opzet, omdat ze wisten dat dit een buitengewone gelegenheid is om Shoa-winnaars te ontmoeten en kwaliteits tijd 

door te brengen. Het was een kort jaar voor hen, maar wat de studenten kregen was heel zinvol. 

Ze zeiden dat ze zonder de steun van L’chaim niet in staat zouden zijn om de privéwoningen van de ouderen binnen te gaan, 

noch het bejaardentehuis (beit savion) in Kfar Blum. De studenten bedankten L’chaim, ik en Daniel voor het begeleiden en 

voorbereiden van deze geweldige kans die ze zelf niet hadden kunnen krijgen en moedigden ons aan om dit project in de 

toekomst via de school (mechina) te blijven aanbieden. 



 

Veel studenten gaven aan dat dit project de belangrijkste activiteit in de school was die ze meemaakten. Het gaf hen een grote 

waarde voor hun leven in de toekomst. In de twee video's kun je luisteren naar de verhalen van de studenten zelf. Het interview 

is in het Engels en ik hoop dat jullie allemaal de essentie kunnen begrijpen van wat de studenten te zeggen hebben over hun 

ervaring in het L’chaim-project. 

https://youtu.be/Nwv7dYLjqZ0  

In deze video vertellen Shimon, Rona Jordan en Roman hoe zij de bezoeken hebben ervaren. Shimon vertelt over de bezoeken 

met Steve in Neot-Mordechai. Samen met zijn studiegenoot gaat hij er op de fiets naartoe. Shimon legt uit hoe Steve door zijn 

ouders op Kindertransport van Duitsland naar Groot-Brittannië werd gezet toen hij nog een kleine jongen was en hij ze nooit 

meer heeft gezien. In zijn huis hangt een schilderij met een grote dampende locomotief en een kleine jongen ernaast. Dit 

schilderij vertelt het verhaal van Steve. Steve vertelt de studenten hoe hij op wonderbaarlijke wijze vele levensbedreigende 

gebeurtenissen in zijn leven heeft overleefd. Hij was nooit bang en dat is een van de redenen van zijn overleving, zei hij, en 

natuurlijk omdat HaShem hem dag na dag beschermt zoals hij gelooft. 

  

Steve met de studenten 

Rona is op bezoek bij Lea in Kfar Blum en ze vindt het heerlijk om bij Lea te zijn, een eenzame vrouw in het bejaardentehuis. Rona 

geniet van haar tijd met haar en het personeel. Het moedigde Rona aan om meer verbonden te zijn met Eretz Jisraël 

 Rona met Lea 

https://youtu.be/Nwv7dYLjqZ0


Jordan is op bezoek bij Tsila in Kfar Blum. Tsila was een klein meisje toen haar ouders uit nazi-Duitsland ontsnapten en naar 

Argentinië verhuisden. Toen Tsila opgroeide, maakte ze alijah naar Israël en begon een compleet nieuw leven, trouwde en 

stichtte een gezin. Een paar maanden geleden kocht haar zoon een draagbare disk/cd-speler voor Tsila en Tsila luistert graag 

naar de oude liedjes uit haar jeugd die ze destijds opnam van de Israëlische radio. 

 

  

Jordan met Tsila 

Roman is een enthousiaste en serieuze jonge student die een jaar geleden Alia maakte. Roman uit Rusland. Hij houdt ervan om 

in Israël te wonen en zijn leven op te bouwen. Voor Roman is het heel zinvol om contact te maken met de Shoa-winnaars, want 

in de school leert hij over de geschiedenis van Israël en nu kan hij spreken en de mensen ontmoeten die Eretz Yisrael 

daadwerkelijk hebben gebouwd. De zeer dappere Shoa-winnaars. Ze kwamen met niets, werkten hard en bouwden het land op. 

Roman is op bezoek bij Maria en Dani en anderen in Kfar Blum. 

https://youtu.be/kvCEfb38XuU  

 In deze video spreekt Daniel Braun zijn waardering uit voor de studenten voor hun deelname aan het L’chaim-project, voor hun 

toewijding om hen elke week te bezoeken en zelfs buiten de reguliere bezoeken om. Daniël moedigt hen aan om in contact te 

blijven met de Shoa-winnaars die ze de afgelopen maanden hebben bezocht. 

Elk van de studenten vertelt over hun ervaring met deelname aan het L’chaim-project. Ik hoop dat jullie allemaal van deze video 

zullen genieten en ook enthousiast zullen worden van deze jonge studenten die uitdrukken hoe belangrijk het voor hen is om 

oog in oog met deze dappere mensen in contact te komen en hoeveel ze hebben geleerd van deze bezoeken. 

Voor het Purim-festival bezocht ik alle Shoa-winnaars in het noorden van Israël, in Kiryat Shmona, Kibbutz Neot-Mordechai, 

Chatsor, Rosh Pina, Hukuk en Ginosar. Allen ontvingen de Poeriemgeschenken van mij en van de studenten. Alle Shoa-winnaars 

zijn erg dankbaar voor de steun die ze krijgen van L’chaim, voor de bezoeken van de studenten waar ze zoveel van houden en 

die hen zo aanmoedigen. Bedankt iedereen! 

Sjalom en groetjes, 

Tuvia - Timek 

PS Als je de video niet kunt zien, wacht dan even, hij zal binnenkort beschikbaar zijn. 

 

Bezoeken in de Golanhoogten met de studenten van Mechina Meitsar 

Het is spannend om te zien hoe de verbindingen zich in de loop van de tijd verdiepen en versterken en de laatste tijd is er ook 

een nieuwe verbinding ontstaan. De 3 middelbare scholieren sloten zich aan bij het project van de L'Chaim en begonnen Anna te 

bezoeken. Ze nam de afgelopen jaren deel aan het project en ging er graag mee door. Anna woont alleen in Katsrin en een relatie 

met studenten is erg belangrijk voor haar, en ook voor hen; ook na het afronden van de voorbereidende school blijven studenten 

die haar bezochten haar bellen en contact houden, en wat is het fijn dat er nu een nieuwe relatie is ontstaan. 

 

https://youtu.be/kvCEfb38XuU


Op Purim waren de studenten van de Metzar Voorbereidende School niet in de Golan, maar voor Purim brachten ze "mishloach 

manot" van L'chaim naar de winnaars van de Holocaust in de zuidelijke Golan, en op Purim de studenten van Ma'ayan Baruch 

Voorbereidende School bezochten en brachten mishloach manot naar de Holocaustoverwinnaars in Katzrin, zelfs voor degenen 

die dit jaar niet deelnemen aan het wekelijkse bezoekenproject, maar in L'chaim denken ze aan hen en zorgen ze ook voor hen. 

De studenten van de Maayan Baruch Voorbereidende School waren erg blij om de winnaars van de Holocaust te ontmoeten, en 

de winnaars van de Holocaust waren ook erg blij en het was echt een fijne vakantie. 

En hier is een beetje van wat er gebeurde tijdens de regelmatige bezoeken van de studenten van de Metzar Voorbereidende 

School: 

Yarden: "Ik was bij Zehava. Het was erg leuk, we spraken over de situatie in Israël: democratie, de regering, de terroristische 

aanslagen en nog veel meer dingen die momenteel in het land gebeuren. Ik vind het erg leuk om te praten met Zehava omdat ze 

de invalshoek geeft van een oudere vrouw die zoveel heeft meegemaakt in haar leven. Ik was blij om te gaan en de volgende 

keer dat we haar ontmoeten is over twee weken.' 

Dana: "We hebben Ruth in november ontmoet. Het was een bijzonder en uniek bezoek. Ruth houdt heel veel van kunst en 

tekende en creëerde veel. Ze nam ons mee op een rondleiding door haar galerie, legde elk schilderij uit en vertelde ons verhalen 

uit het verleden. Het was erg leuk om een andere kant van Ruth te zien en te horen hoe ze graag over haar werk praat." 

Noam: "We hadden een ontmoeting met Yanina na een lange periode waarin we elkaar niet konden ontmoeten. We brachten 

haar mishloach manot voor Purim en we spraken over de vakantie en welke vakantie ze het leukst vindt. Yanina was blij en 

opgewonden, we zaten buiten en het weer was aangenaam en de sfeer was goed." 

Yael: "Vandaag gingen Mariana en ik zitten om te praten op de Gamla-school waar we allebei vrijwilligerswerk doen en ik bracht 

haar een Purim-zegening van mij en Yuval. We spraken over de situatie in het land, de samenstelling van de regering en de 

beslissingen die het neemt , het Israëlisch-Palestijnse conflict, over Purim, over Mariana's kleinkinderen, over mijn methodes en 

lesmethodes voor de studenten die we lesgeven... het was zoals gewoonlijk interessant en leuk." 

Op de foto's zie je Maayan Baruch studenten met Holocaust-overlevende Miriam in Katsrin en op bezoek bij bejaardentehuis in 

Kfar Blum. 

 

 

Tanya uit Katzrin 

 

  



  bezoek aan bejaardenhuis in Kfar Blum 

 

Daniël Braun 

E-mail:  danielxrw@gmail.com Israël    lev.margob@gmail.com Nederland 

Telefoon: + 972 54 772 3510 

Website: lechaim2life.org.il  (hebreeuws) 

lechaim2life.org.il  (engels) 

lechaimtolife.nl  
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