L’chaim to Iife Nederland
Hulp aan ———=C
Holocaust overlevenden

Shalom, lieve vrienden, met al deze duisternis waarin we ons bevinden, gaan de prachtige activiteiten van
Lechaim door. In kibboets Ma'ayan Tsvi is het een geweldige voortzetting van reguliere bezoeken. Mindy
bezoekt Miriam wekelijks.

En ook bezoekt Tslil Sara regelmatig, en hetzelfde geldt voor Lotan en Maor die Yudith bezoeken. De
bezoeken zijn zeer goed. (Zie foto's in het Shir-rapport dat bij deze e-mail is gevoegd).

Tegelijkertijd levert onze lieve Shir prachtige pakketten aan de behoeftige families en mensen. De
verbinding met onze vrijwilligers en de ouderen en de andere gezinnen is geweldig. Dankzij uw steun
kunnen wij op regelmatige basis veel mensen helpen en nu in april komt Pesach. En daarvoor hebben wij
uw steun nodig. Om pakketten te kopen voor speciaal koosjer eten voor Pesach, zodat mensen het goed
kunnen vieren. In onze tijd met deze activiteiten brengen we veel liefde en vreugde naar veel mensen.

Bedankt aan al onze supporters, waar je ook bent.

Daniel Braun en het team van Lechaim.

Bezoeken in het noorden

Allereerst genieten de studenten van de mechina Kfar Hanasi erg van het Lechaim-project en doen ze
uitstekend werk twee keer per week door de shoa-winnaars in Rosh Pina en Chazor te bezoeken. Daniel en
ik hadden de gelegenheid om enkele studenten in de mechina te ontmoeten en van hen te horen hoe zij
over het project denken en voelen. Zij gaven allemaal aan hoe waardevol dit project voor hen en voor de
winnaars is. Je kunt het zien aan de gezichten op de foto’s en het video-interview hieronder.

Bracha met Ela en Tal



Mina met Matan

Ruchama was lange tijd erg ziek. Vlak voor Poerim keerde ze terug naar huis. Ik bezocht haar en ze was erg
blij en we hebben afspraken gemaakt zodat studenten haar kunnen bezoeken. Maar helaas moest ze tijdens
de Poeriem-vakantie vanwege een acute longontsteking terug naar het ziekenhuis. Wij wensen haar een
spoedig herstel!

Interview met de studenten van de Mechina in Kfar HaNasi

https://youtu.be/QoWh-C4piOl



https://youtu.be/QoWh-C4piOI

Zoals vermeld in eerdere rapporten, zijn alle nitsolim (overlevenden) uit Kiryat Shmona verdreven naar
verschillende locaties in Israél. Sommigen verblijven bij hun kinderen of in een gehuurd appartement en
sommigen verblijven in bejaardenhuizen zoals Ida Rapoport. Ze heeft geen andere keuze en het is niet
gemakkelijk voor haar. Ik bracht haar een mooi “mishloach manot”, cadeau voor Poerim, en ze was erg blij
mij te zien. Ik was opgewonden om Ida in mooie kleren aan tafel te zien zitten en samen met andere mensen
te genieten van de Poeriem-festiviteiten. Dat maakte mij heel blij, omdat Ida haar verdriet kon overwinnen
en omzetten in vreugde.

Ida met Timek

Kibboets Neot-Mordechai ligt een paar kilometer ten zuiden van Kiryat Shmona. Tot nu toe was er af en toe
een alarm.

Het is een vreemd gevoel om over de weg naar Kiryat Shmona langs de Libanese grens te rijden en zo nu en
dan het gebulder te horen. De sfeer is veranderd. Verder een zeer drukke weg, tegenwoordig bijna leeg. De
trekvogels die in de Hula-vallei rusten, hebben geen idee wat er aan de hand is en blijven vredig in prachtige
formaties door het landschap vliegen.

Sommige mensen verlieten de kibboets en vele anderen bleven. Zoals Peretz en Steve. Ze wilden hun huizen
niet verlaten en de goede geest behouden.

Steve met Yam en Omerin 2018



<

Peretz met Ofirin 2021

Ik heb ze verschillende keren bezocht en ze zijn allebei zeer tevreden en oké. Ze besteden vrijwel geen
aandacht aan het gebrom op de achtergrond. Steve vertelde dat hij in oorlogstijd meer tijd besteedt aan
mediteren. Hij houdt van het lezen van interessante boeken en het bekijken van interessante films,
waardoor hij de hele dag erg bezig is. Peretz houdt zich bezig met zijn tuin en is erg tevreden, maar mist de
studenten van de mechina heel erg!!! ledere keer vraagt hij mij waarom ze niet komen.

Helaas overleed Rachel uit Neot slechts een paar dagen na Purim. Sinds oktober verbleef ze bij haar familie
in Jeruzalem en het ging prima met haar. Enkele weken geleden werd ze in het ziekenhuis opgenomen en
toen ze thuiskwam, stierf ze vredig op 99-jarige leeftijd. Ik heb zoveel goede momenten met Rachel
doorgebracht, dat zal blijven. Rachel bracht bijna haar hele leven door in Israél in de kibboets Neot, waar
ze een groot deel van haar leven genoot. Zij kwam met een kindertransport naar Israél. Ik miste Rachel
tijdens de oorlog en kon haar niet bezoeken tijdens een bezoek aan Steve en Peretz in dezelfde kibboets.
Degenen onder ons die Rachel hebben kunnen ontmoeten, zullen goede herinneringen bewaren. Moge
HaShem haar familie versterken tijdens de rouwperiode.



Rachel met Sol (haar helpster uit de Filipijnen) en Timek
Groeten en zegeningen, Timek

Hieronder vindt u het rapport van Shir.

L’Chaim samenvatting van maart

Poeriem was dit jaar niet zoals voorgaande jaren. Het hart kan niet voor 100% juichen, terwijl er
gegijzelden en soldaten in Gaza zijn en duizenden ontworteld van hun huizen in het noorden en zuiden.
Maar zoals het lied zegt “als de maand Adar komt, behoren we te juichen”, deden we ons best ons te
verheugen en vreugde te brengen aan anderen ook op deze Poerim. Dank G’d dat ik gezegend ben met
een lief en lachend baby meisje die de opdracht om blij te zijn en anderen blij te maken gemakkelijker
maakt.

We gingen samen enkele Shoa winnaars in Modiin bezoeken: Mordechai, Shulamit en oma Sarah. Ze
waren zo enthousiast en blij om Jaeli te zien die vermomd was als Sneeuwwitje en ze waren enthousiast
over de Poerim kadootjes die ik hen bracht.

Daarnaast, gedurende de oorlog, ben ik betrokken geraakt bij het samenstellen en het bezorgen van
boodschappen bij onze dierbare Shoa winnaars en bij behoeftige families voor wie het is als water om
van te leven. Elke maand, dankzij de geweldige donaties vanuit het buitenland, kunnen we gezonde en
goede voedselpakketten naar hen toebrengen, overeenkomstig wat ze nodig hebben en van houden.
Deze maand stuurden we of bezorgden we geweldige kwalitatief goede dingen. Ik hoop dat de donaties
zullen toenemen en we elke maand kunnen blijven helpen en natuurlijk heel speciaal voor Pesach (Joods
Paasfeest). De dankbaarheid van de Shoa winnaars en de gezinnen laat ons zien dat ze het niet als
vanzelfsprekend vinden maar hoeveel het voor hen betekent. Mogen we altijd aan de gevende kant staan
en in staat om te helpen, blij te zijn en anderen blij te maken, en mogen we allemaal uit de slavernij
komen tot persoonlijke en nationale vrijheid. Dat we bij het naderen van het Paasfeest goed nieuws
horen over de veilige en gezonde terugkeer van de gegijzelden en een succesvol einde van de oorlog.

Een dikke knuffel voor alle partners in Israél en in het buitenland.
Shir



Yael, Shulamit en ik op Purim

op

’

Yael, Grootmoeder, Sarah en ik op Purim



De jongste vrijwilliger van Lechaim



Samenvatting van de vrijwilligers

Libi — Moshe voelt zich beter, dank aan G’d, en hij is erg, erg blij met het pakket voor Poerim dat hij kreeg.
Hij belde speciaal meteen op na de zending te hebben ontvangen, om met zijn hele hart te danken.

Ron - Hemda en ik zijn constant met elkaar in contact; we praten vaak via de telefoon en ik bezoek haar
zo vaak als ik kan. Ze is grappig en lief en ik ben blij dat ik een band heb met haar.

Esther vertelde me dat haar vroegere vrijwilligers van het leger en van de school haar om de 2 weken
bellen en in de weken voor Poerim belden ze om haar een gelukkig Poerim te wensen, hetgeen haar heel
blij maakte zeker in deze complexe tijd.

Lia en Lior- wij gaan door met elke shabbat de charmante Haim te bezoeken. Haim houdt erg van Poerim
en houdt ervan om zich te verkleden. We brachten hem een pakket voor de feestdag en hij was heel
enthousiast. Tijdens een van de bezoeken deze maand, vertelde hij dat hij 5 bomen had geplant, voor
ieder van ons als een cadeau. Het was zo geweldig. Dit is de opdracht die hij ons schreef: Kostbare en
geliefde Lior en Lia, een groot dank je wel voor jullie volharding, toewijding en betrokkenheid door mij
te bezoeken. Ik wens dat jullie elke bergpiek blijven overwinnen. Ik ben erg trots op jullie en wens jullie
veel succes. Met liefde, Haim Adiri

Ayala- Anna was een beetje ziek met griep en klonk zwak, maar bij ons volgende gesprek zei ze dat het
een stuk beter ging maar dat ze nog steeds een beetje ziek was. Ik hoop dat ze zich vlug beter voelt.
Tomer- Ruth. Ik bezocht de lieve Ruth en hielp haar met het telefoneren naar een paar mensen waar ze
de namen van was vergeten.

Hagit- Mordechai. Hagit bezoekt elke zondag al meer dan 4 jaar Mordechai. Haar kinderen kennen
Mordechai ook en hij is een familielid voor hen geworden.

Daniel Braun

Email: danielxrw@gmail.com

Phone: + 972 54 772 3510

Website: lechaim2life.org.il (Hebreeuws)
lechaim2life.org.il/english (Engels)

Nederland: lechaimtolife.nl of mail: lev.margob@gmail.nl
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