
En nu, mijn beste vrienden, verheffen weinigen woorden over de kleine kaars van licht die 

Lechaim heet 

Mijn beste vrienden, zoals jullie weten, zijn we een heel kleine organisatie, maar wat ik jullie 

zou willen vertellen is dat omdat we klein zijn en omdat we de bureaucratie niet volgen, we 

ons kunnen concentreren op onze visie en om door te gaan met het brengen van ons hart 

naar onze broeders en zusters, wat bemoedigd moet worden. Onlangs kwamen Timek en ik 

naar Kfar Hanasi, de mechina die deelnam aan ons project in Chatzor en Rosh Pina. We zaten 

samen met deze geweldige verlichte studenten. En elk van hen sprak vanuit het hart en 

drukte de diepe waarde uit van dit project en het nieuwe begrip dat zich dankzij dit speciale 

programma in een zuiver hart ontwikkelde. Zowel Timek als ik waren verbaasd over wat we 

hoorden en zeer bemoedigd. Ik wil u, mijn beste vrienden in Nederland en Noorwegen en 

enkele andere plaatsen, bedanken voor uw grote vrijgevigheid en uw snelle reactie op mijn 

brief. Het verwarmde mijn hart en ik heb niet genoeg woorden om mijn diepe waardering, 

miljoen dank en moge HaSjem je het beste van het beste zegenen. En blijf ons alsjeblieft 

steunen, want de uitdaging is er nog steeds. 

 

Nu is het 5 uur 's middags en terwijl Timek me de inhoud van dit rapport voorlas, vlak 

voordat we het naar je gaan sturen. Een paar minuten geleden kwamen we uit onze 

schuilplaats, tijdens een nieuwe aanval vanuit Iran. Met dank aan HaShem, geen gewonden 

deze keer. We moeten altijd onthouden: Hij is de Koning, Hij is onze Verdediger en Hij is onze 

Verlosser. Niemand met Hem, niemand dan Hem. 

Zegen jullie allemaal chaverim Shir Shuki Timek en Daniel 

Luister naar Daniëls boodschap van 11 juni 2025 https://youtu.be/Pbb9rxoFIUU 

 

 

 

 

https://youtu.be/Pbb9rxoFIUU


Shir-rapport 

De staat Israël maakt een uitdagende, ontroerende periode door, vol zorgen, onzekerheid 

en ook hoop . 

Ik wens dat we allemaal betere en gelukkigere dagen kennen. Moge deze oorlog eindigen in 

een verpletterende overwinning op de krachten van het kwaad en moge er een betere 

toekomst zijn voor ons land en de hele wereld . 

Ik heb dagelijks contact met mijn dierbare Holocaustwinnaars en houd hen op de hoogte van 

hun welzijn en stuur zelfs midden in de nacht een bericht na alarmen om er zeker van te zijn 

dat ze in orde zijn . 

Ik ben erg blij te weten dat ze zelfs in deze dagen niet alleen zijn en dat de lieve vrijwilligers 

en activisten van de vereniging door de jaren heen en dit jaar nauw contact met hen 

onderhouden . 

Ik wens jullie het allerbeste en een knuffel. Am Jisrael Chai ve Kajam - Het volk van Israël is 

springlevend! 

Met grote liefde 

Shir 

Samenvattingen van voor de oorlog met Iran 

Ik update dat ik Itah heb gesproken, ze krijgt eindelijk de oogoperaties die ze nodig heeft en 

heeft al een pre-operatieve kliniek gepland, anders dan dat, de situatie met haar familie is 

geweldig en ze klinkt heel, heel gelukkig. 

Libi op bezoek bij Moshe vanuit Beit Shemesh 

Mosjé en ik hebben elkaar vandaag voor de tweede keer ontmoet. We aten samen een ijsje 

en we ontwikkelden echt een band als opa en kleindochter . 

Ik wilde zeggen dat je programma en de Lechaim-organisatie geweldig zijn en dat is allemaal 

echt aan jou te danken. 



  

 

Alma- Gisteren ontmoette ik Ruthie, we tekenden en praatten een beetje terwijl ik daar was. 

Haar verzorgster ging boodschappen doen en ze vertelde me dat ze iets voor mijn telefoon 

voor me had gemaakt door bij de bejaardentehuis te breien en dat ze het de volgende keer 

naar mij zou brengen en dat ik haar citroenen van de boom zou brengen.         

 



 

Bij een ander bezoek aan Ruthie praatten we en bleven we tekenen, en ze bracht me een 

telefoonhoesje en een aansteker. Ik vertelde haar dat ik het echt niet nodig had en dat alles 

in orde was en dat ik haar cadeautjes zou brengen, maar ze drong aan, dus nam ik de spullen. 

We hebben geen foto gemaakt, maar het was heel, heel leuk en ze was echt schattig . 

Lia en Lior  - We wilden je even laten weten dat we net bij Haim waren en dat zijn dochter 

ons meenam voor een praatje. Blijkbaar is bij hem kanker vastgesteld, maar vanwege zijn 

leeftijd is er geen manier om het zeker te weten, dus het is nogal een staat van onzekerheid 

en wachten. Hij is thuis en gedraagt zich over het algemeen normaal, maar er zijn momenten 

waarop hij zich niet goed voelt. 

  

Samenvattingen tijdens de oorlog 

 

- Gisteren ontmoette ik Ruthie, het was leuk, we praatten meestal, en ik vergat een foto te 

maken en er was een alarm in het midden .Alma  

Bekijk hier een korte video met Ruthie. https://youtube.com/shorts/3wXBTKRnNrI 

Tomer - Ik ben blij je op de hoogte te houden van Ruth, we hebben elkaar in het weekend 

ontmoet en het gaat echt goed met haar, een zeer betrokken familie en heel helder van 

geest, en we hadden een geweldige tijd samen, en ze zei ook dat ze een lieve jongedame is. 

     

https://youtube.com/shorts/3wXBTKRnNrI


 

 

Verslag uit het Noorden 

Twee weken geleden keerden Klara en haar man Mordechai terug naar hun appartement in 

Kyriat Shmona. Lisa, Ida en Raya keerden terug, Nily en Rina keerden niet terug. Rina blijft 

dicht bij haar dochter in Jeruzalem en Nily wil terugkeren, maar haar zoon wil dat ze bij hen 

in de buurt van Haifa blijft. Voor nu, tijdens de oorlog met Iran, is Kyriat Shmona een veilige 

plek om te wonen. Voor allemaal is er geen manier om zich naar een beveiligd gebied te 

haasten wanneer het alarm afgaat. Er is geen afgeschermde ruimte in hun appartement. Ik 

hoop ze zo snel mogelijk te bezoeken wanneer de oorlogssituatie stabiliseert en 

langeafstandsreizen weer veilig zullen zijn. 

EliRam (kibboets Ginosar), Steve en Perets (kibboets Neot-Mordechai) doen het ook goed. Ik 

houd contact met ze en bezoek ze regelmatig. 

 

Steve en Michael 

In Chazor en Rosh Pina eindigden de studenten hun bezoek. De korte tijd dat de studenten 

bij ons waren, maakte een groot verschil voor onze winnaars. 



 

Amir en Iti met Moshe en Jafa 

 

Din en Itamar met Mina 



 

Yaheli met Bracha 



 

Maya en Omer met Chana 

Zoals je op de foto's kunt zien, vonden ze het erg leuk en was de band met de studenten 

vanaf het begin uitstekend. De studenten vonden het geweldig en deden veel moeite om hun 

tijd waardevol en zinvol te maken. Het belangrijkste was om hun eenzaamheid te 

doorbreken. Mina was dol op ze, de studenten verrasten haar met bloemen, ze bakten 

koekjes en kochten eten voor haar, hielpen haar met het repareren van de gordijnen en wat 

schoonmaken. Voor Jafa was het zo goed om met de studenten een wandeling te maken. 

Bracha vond het leuk om met de studenten te praten en te delen, wat haar opbeurde. In de 

loop van het jaar zagen de studenten het lijden van Ruchama vanwege een complexe situatie 

thuis. Voor Ruchama pakte de verhuizing naar het bejaardentehuis in Tiberias heel goed uit. 

Het hielp haar om te kalmeren en te herstellen. Ze vond het erg leuk dat de studenten haar 

op haar nieuwe plek bezochten. Chana is een magneet die mensen met elkaar verbindt en de 

studenten houden gewoon van haar en zij houdt van hen. 

Daniel en ik werken tijdens de zomermaanden om nieuwe studenten voor het komende jaar 

te krijgen, niet alleen in Chazor en Rosh Pina, maar ook in Kyriat Shmona en Neot-Mordechai. 



Zegeningen Timek 
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