
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                     

Shalom, lieve vrienden!                                                                                                                                                                                               

15-03-2026 

 

Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de genereuze gift, waardoor we onze winnaars veel vreugde en geluk 

hebben kunnen brengen. Ik wil nogmaals benadrukken dat ons werk in L'Chaim onverminderd doorgaat, zowel in 

oorlogstijd als daarbuiten. Ondanks alle uitdagingen blijven we vasthouden aan onze visie: week na week een diepe, 

persoonlijke band creëren tussen onze winnaars. 

De leerlingen van dit jaar, en ook opmerkelijk genoeg de voorgaande jaren, onderhouden goed contact met onze 

winnaars. Zoals u in ons rapport kunt zien. 

Ik ben enorm dankbaar voor de jonge generatie die zich zo toegewijd inzet voor het L'Chaim-project, en in het 

bijzonder voor de mensen van wie ze zoveel zijn gaan houden. 

Ik wil jullie, vrienden, eraan herinneren dat Pesach voor de deur staat. En natuurlijk zullen we de winnaars de hele 

feestweek lang mooie pakketten bezorgen.  Daarvoor hebben we jullie steun nodig. En wij zullen ons steentje 

bijdragen om dit geschenk met waardigheid, vreugde en respect aan de winnaars te overhandigen. Dank jullie wel 

voor jullie goede vriendschap die jullie ons al vele jaren hebben betoond. 

En nu, een paar woorden over de oorlog. 

Ik weet dat we in tijden als deze heel gemakkelijk met de massa meegaan en daardoor veel angst en verwarring 

ontwikkelen. Wat ik wil zeggen is: gelovigen kennen geen verwarring. We weten dat er ook veel illusies bestaan. We 

weten dat de leiders veel agenda's en belangen hebben. We weten dat de media, zoals altijd, mensen 24 uur per 

dag in angst willen houden. We weten ook het belangrijkste: dat dit alles in Gods handen ligt. God heeft de touwtjes 

in handen in deze hele affaire. 

En laat ik u nog één ding vertellen. Het is heel goed dat we de slechte leiders doden, zoals Khamenei, Nasralla, 

Sinwar en vele anderen. Maar ik wil duidelijk zijn: dat is niet de oplossing. Het is niet de oplossing. We kunnen 

doorgaan met doden, maar er zal altijd een nieuwe komen. We moeten begrijpen dat we onszelf weliswaar moeten 

verdedigen, maar de echte verdediging, mijn vrienden, zal er pas zijn als we hier in Israël een rechtvaardige 

levenswijze hebben, zoals de profeten spreken. Wanneer de autoriteiten en de leiders in ons land een goed 

voorbeeld geven van integriteit, eerlijkheid en bescheidenheid. En wanneer ze begrijpen wat een groot voorrecht ze 

hebben om degenen die het nodig hebben te steunen en te helpen. Wanneer we een natie zullen zijn die de 

beginselen van de tien geboden naleeft en elkaar van hart tot hart helpt, en wanneer we begrijpen wat een 

geweldige leider we hebben: God van Israël is Zijn naam. Dan zal al het kwaad van buitenaf niet meer nodig zijn. 

Het is onze taak om de weg hiervoor te bereiden. Ondanks alle moeilijkheden en het besef dat we het niet alleen 

kunnen, zal God onze innerlijke stem horen, die zo vurig verlangt naar Zijn wil. Dan zullen we dingen zien die ons 

bevattingsvermogen te boven gaan. 

Na duizenden jaren van ballingschap zoeken we allemaal verlossing. En ik herhaal het nogmaals: we hebben geen 

andere verdediger dan HaShem. 

Nogmaals hartelijk dank voor de goede vriendschap namens het team van L'Chaim in Israël. 

Shir, Shuky, Tuvia, de lieve studenten en Daniel. 



 

Verslag uit het Noorden. 

Vóór Poerim hebben Daniel en ik een korte evaluatie gehouden met de leerlingen van Kfar Hanasi. Het was geweldig 

om van de leerlingen te horen hoe belangrijk het L’Chaim-project voor hen is en hoe sterk ze zich verbonden voelen 

met onze winnaars. 

 

Kfar Hanasi evaluatie 

 

 

 

 

Luister naar de korte video's van Ido en Illy: 

https://youtube.com/shorts/bSmIARzd1RY   



https://youtube.com/shorts/47HsOOWu6Mo 

De volgende dag reisden we naar Kibboets Amir en voerden daar dezelfde evaluatie uit met de leerlingen. Het was 

ook erg indrukwekkend om te zien hoe toegewijd en vol liefde de leerlingen waren voor de winnaars. 

Een week later overleed onze lieve Ruchama uit Hazor. Moge haar nagedachtenis tot zegen zijn.   

 

 Dit is de laatste foto die de leerlingen met Bracha en Ruchama (rechts) hebben gemaakt. 



Ruchama heeft sinds de coronapandemie enorm geleden en het werd haar gewoon te veel. De studenten die haar 

bezochten, Nadav en Yaeli , vertelden een week eerder in ons gesprek met Daniel dat Ruchama tegen hen had 

gezegd dat ze graag wilde sterven. En een week later is ze daadwerkelijk overleden! Het was volkomen onwerkelijk 

voor de studenten om te bevatten wat Ruchama hen net had verteld. Maar wat we nu zien, is dat ze zich zo 

verbonden voelde met de studenten dat ze haar diepste gevoelens met hen kon delen, gevoelens die ze vanwege de 

complexiteit van haar situatie niet met haar eigen familie kon delen. 

Vlak voor Poerim, voordat de oorlog begon, kon ik alle winnaars (in Kyriat Shmona, Neot, Chazor, Rosh Pina en 

Ginosar) bezoeken en hen "Mishloach Manot" – Poerim-cadeaus – brengen. Iedereen kreeg een bloem in een pot, 

samen met andere zoetigheden. Vooral de bloem, die ze niet verwachtten, maakte elke winnaar ontzettend blij! En 

tot op de dag van vandaag sieren de bloemen hun tafels en blijven ze hen gelukkig maken. 

 



  Mina 



Mina, mishloach manot voor Purim 

 

 

Klara samen met Ariel en Emily van Mechina Amir 

Toen brak de oorlog uit op de sabbat vóór Poerim. Na een week wilden de leerlingen onze winnaars bezoeken en 

met mijn hulp en Daniels coördinatie met de mechina (de organisatie van de oorlog) is dat gelukt. Afgelopen 

maandag nam ik de leerlingen mee naar Chazor en we hebben een geweldige tijd gehad met de winnaars. We 

hebben reparaties uitgevoerd in het huis van Mina, boodschappen voor haar gedaan en haar meegenomen naar 

Jaffa en Mosje - haar broer. 

Gisteren brachten ook leerlingen van de mechina in Amir een bezoek aan Steve en Sara in kibboets Neot. 



 

Jafa met Yoav en zijn vriendin 

 

 



Tijdens de oorlog, toen hij niet op de mechina was, nam Yoav zijn vriendin mee en reed naar Chazor om Jafa en 

Mina te bezoeken. Dit is een prachtig voorbeeld van hoe sterk de band is tussen de studenten en de overwinnaars. 

Ondanks het gevaar van neervallende raketten uit Iran en Libanon, doen ze er alles aan om de overwinnaars een 

hart onder de riem te steken. Am Israel Chai. 

Ik hoop en bid dat de vijanden van Israël en van de G’d van Israël spoedig verslagen zullen worden, terwijl wij ons 

voorbereiden op Pesach. 

Hartelijke groeten, Tuvia (Timek) 

 

Luister naar de video van Ido over zijn ervaringen met het L’Chaim-project. Ido bezoekt Chana in Rosh Pina. 

https://youtube.com/shorts/bSmIARzd1RY 

En hier is de video van Illy, die samen met Meital Ester en Lilian op bezoek is in Tsfat. 

https://youtube.com/shorts/47HsOOWu6Mo 

Zie bijlage van het verslag van Shir. 

Shirs prachtige updates met veel mooie foto's en verhalen uit Tsfat en Modiin en over de bezoeken van de 

studenten in maart 2026. 

 We leven in een verwarrende tijd, vol onzekerheid en angsten. Ik hoop dat we allemaal betere en gelukkigere dagen 

kennen. Moge deze oorlog eindigen in een verpletterende overwinning op de krachten van het kwaad en moge er 

een betere toekomst zijn voor ons land en de hele wereld. We staan voortdurend in contact met onze dierbare 

Holocaust-overwinnaars en zijn op de hoogte over hun welzijn. Ik ben heel blij te weten dat ze zelfs in deze tijd niet 

alleen zijn en dat de dierbare vrijwilligers en activisten door de jaren heen dit nauw contact met hen houden, ook al 

is het van een afstand. Ik wens je het allerbeste en een knuffel. Het volk van Israël leeft en maakt het goed!  

Met grote liefde, Shir  

Hoewel Purim tijdens de oorlog was, is er geen Purim zonder een levering van voedsel voor de overlevenden van de 

L’Chaim Shoah. De overlevenden van Shoah van Safed ontvingen leveringen naar hun huizen, en voor de Holocaust-

overlevenden in Modi'in bereidden wij levering van eten uit de grond van ons hart. We hebben "haman tasjes" 

gebakken, tahinikoekjes en chocoladeballetjes, waarmee ze een persoonlijke groet toevoegen aan elk met Yaeli's 

tekeningen, en we gingen ze van deur tot deur uitdelen met kostuums en veel vreugde in ons. 

 

Eerst kwamen we bij Janet aan en meteen schrokken we van een alarm, dus gingen we met haar mee naar de 

opvang in het mooie verzorgingstehuis waar ze woont. Iedereen was zo blij om de lieve Yaeli in kostuum te zien en 

https://youtube.com/shorts/47HsOOWu6Mo


ze werd helemaal enthousiast en begon te dansen. Daarna gingen we naar Janets huis, waar ze ons heel hartelijk 

ontving en haar vele schilderijen liet zien. Ze zei dat we er ook een paar mee naar huis mochten nemen, dus kozen 

we er twee mooie uit, praatten wat en het was gewoon heel gezellig. We wilden niet meer weg. 

 

Daarna gingen we naar Hamda, die ook in hetzelfde verzorgingstehuis woont. Zodra we daar aankwamen, ging het 

alarm af en wachtten we in de wachtruimte op de bewoners van haar verdieping. Ze was heel blij om Yaeli te zien, 

en het was een moeilijke tijd voor haar geweest, dus het maakte haar erg gelukkig. Toen we thuiskwamen, liet 

Hamda Yaeli een heleboel poppen zien die ze thuis had en liet haar ermee spelen.   

 

 

 



Daarna wilden we nog een keer op bezoek gaan, maar Yaeli viel in slaap, dus ik ging verder met twee bezoeken: 

eerst aan Svetlana en daarna aan Shulamit. Svetlana maakt een erg moeilijke tijd door. Het is heel moeilijk voor haar 

om alles alleen te verwerken sinds haar man Dimitri is overleden. Hoewel er al vele jaren zijn verstreken, is zijn dood 

een diepe wond in haar hart die ze nog steeds niet te boven is gekomen. Maar ze was erg ontroerd door de 

bezorging van de maaltijden en de tekening van Yaeli. Het was leuk en gezellig. 

 

Het was een kort bezoekje aan Shulamit. Ze was blij me te zien, ook na de bevalling. Het is heel erg moeilijk voor 

haar om te praten. Ze praat nauwelijks, maar ik was blij haar te ontmoeten en haar in ieder geval een beetje blij te 

maken. Uiteindelijk, nadat Yaeli wakker was geworden, gingen we op bezoek bij oma Sarah en Avraham en ze waren 

heel erg blij dat we kwamen. We ontmoetten ook hun zoon, die heel goed voor hen zorgt en boodschappen voor ze 

heeft gedaan. Ze kunnen het goed met elkaar vinden.  Avraham vertelde Yaeli dat hij van haar hield en ze was er erg 

door ontroerd; het was een prachtig moment. 



 

Het was een hartverwarmende dag voor ons, vooral in deze tijd. En we hadden het voorrecht om Yaeli de mitswa te 

leren van het liefdevol en vanuit het hart uitdelen van Poerim-cadeaus.  

Verslag van de bezoeken vóór het begin van de oorlog met Iran.  

Meital en Eli: We waren bij Esther thuis en het was echt geweldig om te zien hoeveel haar toestand verbeterd was! 

het was echt leuk om Esther zo te zien! We zongen en speelden, praatten en ontmoetten haar nieuwe verzorgster, 

en ze is echt heel lief. We waren blij haar in een betere conditie te zien!  



 

Ze maakt zich nog steeds zorgen om haar gezondheid en is gestrest over de hele situatie. We hadden niet veel te 

vertellen over de hele situatie, maar we konden haar echt kalmeren en opvrolijken terwijl we samen waren. We 

praatten met haar en zongen liedjes, en ze vertelde ons hoeveel gasten ze elke dag heeft en hoeveel mensen haar 

willen bezoeken. Het deed ons goed om te zien hoeveel liefde ze echt om zich heen heeft. 

 

 

We hebben ook Lillian bezocht en het was echt 

heel leuk! Ze vertelde ons over de Bar Mitswa 

van haar kleinzoon een week geleden en we 

hebben even gepraat over de familie en 

ervaringen. We hebben ook liedjes gehoord en 

Eli heeft een stukje voor haar gespeeld, waar ze 

erg van genoot. Het was heel gezellig met haar 

en het was moeilijk voor ons om weg te gaan. 

 

 

 

 



 

We waren bij Esther thuis en het was echt geweldig om te zien hoeveel haar toestand verbeterd was!! Ze maakt zich 

nog steeds zorgen over haar gezondheid en is gestrest door de hele situatie, maar we konden haar echt kalmeren en 

haar blij maken terwijl we samen waren. We praatten met haar en zongen liedjes en ze vertelde ons hoeveel gasten 

ze elke dag heeft en hoeveel mensen haar willen bezoeken, en het verwarmde ons hart om te zien hoeveel liefde ze 

echt om zich heen heeft. 

Daarna waren we bij Lillian thuis en het was erg leuk! Ze bracht ons zoals gewoonlijk thee en snoepjes en op de 

achtergrond klonk muziek terwijl ze over allerlei interessante onderwerpen praatte. We hebben veel met haar 

gelachen en er hing een heel ontspannen en prettige sfeer. Uiteindelijk was het moeilijk om te vertrekken en ze gaf 

ons nog wat cadeautjes mee die ze thuis had, wat heel lief en attent was. 

 

Daniel Braun 

Email:  danielxrw@gmail.com 

 Website: lechaim2life.org.il  (hebrew) 

               lechaim2life.org.il/english  (engels) 

www.lechaimtolife.nl 

email in NL: lev.margob@gmail.com  

http://www.lechaimtolife.nl/
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